
Isabel en Annabel 
in de sneeuw

Van een gekooid bestaan naar een vrij leven



Dit is mijn verhaal. En dat van Annabel. Het is echt gebeurd. Daarom wil ik dat 

iedereen erover hoort. Ik draag dit boek op aan al mijn 64.998 zusters van wie ik nooit 

afscheid heb kunnen nemen. Ik hoop voor hen dat mijn wens uitkomt.

Isabel

Isabel en Annabel 
in de sneeuw



Dit is het ontroerende verhaal van Isabel die vertelt hoe zij en haar zuster Annabel opgesloten zitten in 
een legbatterij totdat ze op een dag vrijgekocht worden en ontdekken hoe het is om als echte kip te leven. 
Isabel draagt dit boek op aan al haar zusters die in de legbatterij achterbleven. Zij heeft één grote wens: 
op www.redeenlegkip.nl kun je helpen haar wens uit te laten komen.

Charlotte Mutsaers: ‘Het verhaal van Isabel zal ieder mens met een beetje hart in zijn lijf  direct aangrijpen. 
Help mee om de wens van Isabel te vervullen!’ Charlotte Mutsaers is ambassadeur van Red een legkip.

Vanaf  2012 is de soort legbatterij waar Isabel en Annabel in gevangen zaten verboden. In de kooisystemen 
die daarna nog wel zijn toegestaan zijn kippen al even ongelukkig. Ze hebben er nauwelijks méér ruimte, 
zitten nog altijd op draadgaas, hebben geen stro om in te scharrelen en geen daglicht.

www.redeenlegkip.nl


