
Kip Isabel leefde in een legbatterij totdat ze op
een dag werd vrijgekocht. Pas toen leerde ze
ontdekken hoe het is om als een echte kip te leven.
Isabel schreef hier een ontroerend boek over:
“Isabel en Annabel in de sneeuw”. 
Deze bijzondere kip heeft nu nog maar één wens; 
datdat al haar zusters die ze achter moest laten in de legbatterij ook de kans krijgen 
om te ontdekken hoe het is om als kip te leven. Wij zoeken daarom liefdevolle 
adoptieadressen voor deze kippen die anders als waardeloze soepkip in het 
slachthuis eindigen. Kijk op de website van “Red een Legkip" wat jij kunt doen om 
te helpen de wens van Isabel in vervulling te laten gaan!

Red een Legkip

www.redeenlegkip.nl

Omdat ieder gered kippenleven er één is...


